
Vrijdag 19 juli 2024 
 
8.15 staan de 1sten al bij de parkeerplaats bij het station van Wolvega. 
En zo zien we de coulant bus ook rijden. 
Thijs is de komende dagen onze chauffeur. 
8.50 konden we vertrekken, 21 man/vrouw in de bus, waar 60 personen in kunnen. 
We hebben deze bus gekregen omdat hij meer bagageruimte heeft dan die we eerst 
zouden krijgen  voor 30 pers. 
Thijs stelt zichzelf voor, verteld over de regels in zijn bus en hij heeft er zin in. 
Jos is onze reisleider en verteld wat we vandaag te doen hebben. 
Daarna doe ik een woordje en heet ik onze vrienden; Petula, Bauke & Gerry  en Anneke in 
het bijzonder welkom. 
Wij kunnen ons relaxed laten rijden, en er is genoeg ruimte om bij te kletsen met elkaar. 
Rond 12.30 kregen we een half uur de tijd voor onze 1e stop bij Rasstette Knauheide. 
Thijs verteld dat hij een poos dicht is geweest maar er is erg lekkere koffie te krijgen, en 
er zijn schone wc's. 
Er was geregeld stau (file) maar we konden toch wel langzaam door rijden. 
Er waren genoeg mooie uitzichten onderweg  dan vergeet je dat we 9 uur onderweg zijn. 
Tegen 17.50 waren we bij onze verblijfplaats Le Petit Pierre. 
Via een erg smalle , steile weg omhoog parkeerde Thijs de bus keurig op een plek 
dichtbij onze kamers. 
Geesje, de dochter van Durk en Grietje, zij had  hier al een kijkje genomen en onze 
kamer indeling geregeld. 
Zij en haar vriend Andre waren een dag eerder in de Elzas gearriveerd. 
Meine en Gepke waren 1 uur voor ons gekomen , met een taxi vanaf het station 
gekomen. 
Jos gaf ons de kamer sleutel zodat we alles uit konden hangen en onze kamer bekijken. 
Een ieder was tevreden met hun kamer. 
Het was een jeugdherberg idee, keurige kamers, schoon en genoeg ruimte, met eigen 
toilet en douche. 
18.30 moesten we ons bij de bus melden om naar Imbsheim te rijden.  
Weer via dat smalle kronkelende weggetjes kreeg Thijs ons veilig in Imbsheim. 
Hier werden we door Geesje en Georgette welkom geheten en naar een pleintje 
gebracht waar allemaal tafels met banken klaar stonden. 
Er was bier, wijn , brood en een soort poffer koek/brood. Dit is een specialiteit van daar. 
Dit bleek het voorafje te zijn . 
Tussen het dansen en zingen door, het was inmiddels rond 21.00 werd er gezegd dat we 
eten op konden laten scheppen. Een soort spaghetti met grote brokken vlees en brood. 
3 man en 1 vrouw uit Corsica waren er , 1 van hun speelde gitaar en 1 accordeon. Zij 
bleken al veel vaker gast te zijn geweest. 
Later kwam een bus met een groep Oostenrijkers, die dansten, zongen en graag 
dronken. Ook zij waren eerder te gast geweest. 
Wij zaten er wat kat uit de boom kijken bij. 
Jan van Ida, die zijn verjaardag vierde heeft met een Oostenrijkse dame gedanst  
Er werd met gulle hand wijn, fris of bier uit gedeeld, maar wij waren allemaal wel aan 
ons bed toe. 
"Gelukkig " moest Thijs zich aan de rij tijden houden en 9 uur rust hebben. 



We waren ongeveer rond 22.30  terug in Le Petit Pierre en hebben we onze kamers 
opgezocht. 
Het zou morgen een lange dag worden  
 
Geschreven door Thea . 
 

Sneon 20 july 2024 (Dei 2). 

De dei begjint…..  

Dat hearre jo oan it omskarreljen en it hoastjen yn de oare keamers. It wie justerjûn net hiel 

let wurden, mar jo moatte dochs wol efkes slokke om wer oan in nije dei te begjinnen. 

Om healwei njoggenen: Moarnsbrogge. 

As we nei de ytseal rinne (dit giet bûtenom), hawwe jo in prachtich útsicht oer de 

bedelte/fallei. Alle beammen prachtich yn blêd mei withoefolle kleuren en hjir en dêr in hûs. 

Der hinget in oangename geur fan in beam as strúk. Dit is hiel wat oars as ús plattelân. 

 
Underweis nei de ytseal hearre wij fan Jan en Ida dat Ida har beurs kwyt is. Se tinke dat er 

meinommen is en dat jout in ferfelend gefoel. Fierder is der 

neat fuort gelokkich. 

De moarnsbrogge yn Frankryk bestiet tradisjoneel út kofje/tee, 

in pear croissants en in hurd broadsje mei jam en tsiis, mar dit 

wie krekt efkes mear.  

Der wiene ek aaien en dêr hie Tytsje ek wol sin oan. Mar doe as 

sij him in tik joech om him te dopjen, hie se in pantsje fol 

djerre. Jo moasten se nammetlik sels noch sierde. Lokkich tikket 

Tytsje nea har sean aai op de foarholle, oars hie se de djerre yn 

‘e eagen hân yn pleats fan op it board. 

Nei it iten sille wij yn de tillefyzjeseal de dûnsen noch efkes 

oefenje om “de puntsjes op de i te setten”. Sa sein, sa dien. Nei 

it oefenjen is it tiid om ús te klaaien yn kostuum sadat wij om tolve oere ôfsette kinne nei 

Bouxwiller foar it middeisiten yn restaurant Festin des Sultans. 



 

 

 

 

 

 

 

Foar dat wij yn de bus geane, krije wij it 

berjocht dat de beurs fan Ida wer te plak is. Fopje 

hat him fûn yn de koffer fan Ida. Dêr wie hij ûnder oar guod bedarre. Dit skeelt in soart 

argewaasje en noed. Wij beneame Fopje ta de kanjer fan de dei. 

Nei dat Jos ús allegearre wer telt hat (macht der gewoante fan in top reislieder) riid Thys ús 

wer fan de heuvel ôf fia de hierspjeldebocht (dy’t ik net beskriuwe kin), earst nei de hoeke yn 

La petite Pierre, dêr keare om’t we de oare kant út moasten en Thys oars de bocht net krije 

koe bij de Jeugdherberg. Fandêr dizze aksje. 

De tocht fan La petite Pierre nei Bouxwiller is in goed heal oere. It is in prachtige omjouwing 

en it ferfeelt net gau. Der is in protte lânbougrûn. Der wurde jirpels, mais, nôt en 

sinneblommen ferbouwt. Thea hâld fan sinneblommen en set se graach op de foto. Dat hat 

in protte fuotten yn ‘e ierde. Soms steane se mei de kopkes de ferkearde kant út, as jo binne 

krekt te let mei it meitsjen fan de foto. As…. Anneke sit der krekt foar. Dit lêste wurd oplost 

troch de ôfspraak: as der sinneblommen ropt wurd, dûkt Anneke ûnder it raam. 

It is bysûnder dat jo as ploech, minsken op jo paad krije, dy’t jo net earder moete hawwe en 

dy’t sa goed bij jo passe. Dit is ús oerkaam yn de persoan fan Thys. Wat in kundige man. Wat 

in man mei gefoel foar ús ploech. Ien dy’t goed meitinke kin op in beskieden wize en fuort 

ûnderdiel fan de ploech wie. Doe as Thys ús ôflevere hie bij Festin de Sultans hawwe wij dêr 

lekker iten. Hin, patat en raukost mei iis nei. En wa as der ferlet fan hie, koe ek noch kofje as 

oar drinken krije. 

Oer it waar ha ik it noch net hân, it wie smoar hjit, dêr woe ik it mar bij litte. Doe as wij it 

miel behimmele hiene en wer bij de bus kamen, bliek dat Thys fjouwer pakken mei fleskes 

wetter helle hie bij de supermerk tsjinoer it restaurant. Dit is wat ik sakrekt bedoelde mei 

meitinke.  Allegearre de bus yn (Jos telle) en op nei de  aventoeren fan it middeisprogramma. 

 

           Jan Sikke 

 



Sa ride we mei de bus wer nei it sintrum fan Bouxwiller. Dêr komme we bij elkoar foar in 

rûnlieiding troch it museum “Musee du pays de Hanau” om trije 

oere. Sa krije wij útlis fan in Dútske gids om’t de ploech út 

Oastenryk mei ús mei giet. De oare groepen ha in Frânske gids en 

geane earst Bouxwiller troch, wylst wij yn it museum begjinne. It 

museum makket diel út fan in arsjitektoanysk kompleks. Sa is de 

kapel in diel fan it kastiel dat dêr stie yn ‘e 14de ieu en it oare diel 

fan it gebou de âlde tarwemerk út de 16de ieu. 

Der waard fertelt oer de 

skiednis fan Bouxwiller, 

wat stamt út de 

Romeinske tiid, oant in 

stik kultuur fan de omkriten. De ferskate 

ferdjippings yn it gebou lieten dit moai sjen. Ek de 

klean kamen oan bod. Prachtich om te sjen dat de 

klean rûn 1900 hinne in grutte gelikenis ha mei de 

klean sa as dizze yn die tiid yn Fryslân droegen 

waarden. 

 Nei fan de rûnlieding yn it museum wie der foar dyjinge dy’t dat woene in rûnlieding troch 

Bouxwiler sels. Om’t it tige waarm wie (32-34-graden), gie mar in lyts part fan de ploech mei 

en sochten  de oaren in noflik plakje yn it skaad op it grutte histoaryske plein. 

Op in stuit kaam Geesje mei it idee om earne yn in kafee efkes wat te drinken. De ploech dy’t 

de rûnlieding die wie dêr al bedarre en we hiene ommers genôch tiid foar dat we “acte de 

présence” jaan moasten bij de boargemaster.  Sa rekken we binnen  bij kafee “Au pied de  

boeuf”, wêr Jan ús 

traktearre op in 

drankje om’t hij juster 

jierdei west hie. 

Fansels waard der foar 

him songen: Daar moet 

op gedronken worden! 

Dêrnei kuierje we lâns 

de bysûndere 

fakwurkhúzen wer 

werom nei de bus. De 

manlju koene dêr 

harren jas en hoed 

ophelje en fansels 

moast it faandel mei. 

Yn optocht giene we mei de groepen út Dyon, Corsica en Oastenryk nei it stêdhûs. Hjir  

waarden we ûntfong ûnder musikale klanken fan de doedelsekspilers út Straatsburg. Earst 

meielkoar op de foto tegearrre mei de boargemaster en de gastgroep: Groupe Folkloristique 

du “Pays de Hanau”. 



 
Dêrnei waarden we wolkom hjitten troch boargemaster Patrick Michel yn in prachtige âlde 

seal fan it stêdhûs. De taspraak wie spitigernôch allinne yn it Frânsk en krigen de measten fan 

ús der net folle fan mei. Sa kaam it momint dat Thea en Jos út namme fan de ploech in 

presintsje oanbiede mochten. Se waarden hjirbij bijstien troch Geesje. De romte yn ‘e seal 

tusken de tafels yn wie te beheind om in dûnske te dwaan. Sa waard beslúten om meielkoar 

it Frysk Folksliet te sjongen. Nei dat eltse ploech in presintsje oerlange hie en in koarte 

presentaasje dien hie, wie it tiid foar in wolkomstdrankje en in hapke. De ploech fan Dyon 

weage noch in dûnske en Jos waard der bij ynlutsen om mei te dûnsjen. Rûn de klok fan acht 

wie it tiid om yn ‘e bus nei Imbsheim te riden. Thys hie der al wer foar soarge dat it in bytsje 

koeler yn ‘e bus wie.  

Bij oankomst yn Imbsheim hat hij ús út de bus litten en dernei de bus keart, sadat we jûns sa 

fuort ride koene. Dat er goed efterút ride kin en de bus goed ûnder kontrôle hat, hat er dizze 

dagen al in pear kear sjen litten troch de smelle strjitsjes. 



Foar dat we optrede moatte op it poadium krije 

we earst yn ‘e tinte noch in miel oanbean: 

raukost mei jirpelsalade en kasselerrib mei bôlle. 

Ek hiene we elts in konsumpsjebon krige en 

wiene der in oantal dy ’t in bon krige hiene om 

Flamkuchen te heljen as neigesetsje. Dit koe bij 

in kream tichtebij it poadium. Nei de ploech fan 

Dyon wiene wij oan bar foar it optreden. Elts stie 

moai op tiid ree.  

Doe’t we op it poadium stiene, die bliken dat de 

musyk net wurke. Middeis hiene Geesje, André, 

Joukje en Thys nei Imbsheim west foar it lûd. Der 

waard fesekere dat it lûd op dizze wize allegearre 

foarelkoar komme soe. Dus net…… Alles foar 

neat west……. Jûns wiene de offisjele technyske 

mannen der en sa kaam it nei foarren dat der in 

oar kabeltsje komme moast om de musyk fan de 

tillefoan nei de kompjûter te lieden en sa hearre 

te litten. Dêr stiene we ien lang, twa breed te 

wachtsjen op de musyk en wat der fierder barre soe. Wachtsje we noch langer, litte we in 

oare ploech foar gean? Nee, dochs noch mar efkes wachtsje……. Lokkich hie Maarten in goed 

kabeltsje. Ûnderwilens sloech de ûnsekerens hieltiid fierder ta. Oant op in momint musyk út 

de lûdsprekkers kaam……. We koene einliks los……… 

Spitigernôch giene de earste dûnsen net sa as we wol graach wolt hiene. It lange wachtsjen 

hie syn tol easke, mar we koene ús werpakke en de lêste dûnsen giene ús goed ôf. Ta beslút 

ôfgroetsje mei it sjongen fan it Flaggeliet. Wat krigen we in grut applaus fan it manmachtich 

oanwêzige publiek. Noch efkes noflik sjen 

nei de presentaasje fan de oare groepen en 

sa rûn it yntusken nei de klok fan tsien oere 

en moasten we werom nei La petite Pierre. 

Joukje hie in bontsje ynlevere foar 

Flamkuchen, dizze waard dûbbelflapt in foar 

de leafhawwer meinaam nei de bus. 

Thys hie de bus al wer klear stean en soarge 

der wer foar, dat we nei op de T-splitsing 

wer keart hiene, sels yn it donker lâns it 

smelle, stijle paadsje omheech, ús wer 

feilich te plak te bringen. Alle respekt! 

Foar dat we op bêd giene hiene we yn de bus ôfpraat om op it terras noch efkes bijinoar te 

kommen foar in lytse evaluaasje om’t der hjir de dêr wol wat frustraasjes wiene oer it 

optreden. Sa krige elts de kâns om syn sechje te dwaan en koene we mei in goed gefoel de 

dei ôfslúte en lekker sliepen gean. Fol ferwachting wat der dan moarn allegearre wer barre 

sil. 

 



 

           Teatske 

 

 

 

Verslag van zondag,21 juli 2024. 
 

Vroeg opstaan, 7 uur ontbijt met de mogelijkheid om zelf een eitje te koken. 

Om 8 uur vertrek in kostuum met de bus naar Imbtsheim. 

De groepen van het festival werden om 09.30 uur bij protestantse kerk verwacht. 

En elk kon daar een bijdrage verlenen aan de kerkdienst. 

De jonge zeer sympathieke domineese stond bij de kerkdeur.  

Zij wilde graag met onze groep op de foto.  

Een deelnemer van onze groep met reusachtige baard rustte op een paal bij de ingang. 

Als een waar sprookjes figuur was hij heel gewild om met diverse dames op de foto te komen. 

Vooraf gegaan door een viertal doedelzakspelers schreden we de vol gelopen kerk binnen. 

Hierbij liepen we over een witte papieren loper met over de vloer uit gestrooide eucalyptus 

blaadjes. Die zouden een zuiverende betekenis hebben in de spirituele wereld. 

We ervoeren het als een plechtig gebeuren. 

In de vrij gehouden banken namen we plaats.  

Van de in het frans gesproken woorden verstonden we weinig. 

Een delegatie van de Corsicaners zongen enkele liederen, een viertal van de Oostenrijkers 

deden een vlotte “ lederhosen “ dans. Dit voorin het kerkgebouw met voldoende ruimte. 

Van onze groep, de Fryske Dûnsers, zong Anneke “ Wispering Hope “. Het eerste vers in het 

Engels en het 2e couplet in  het Fries vertaald. Het maakte diepe indruk op de kerkgangers. 

Tijdens de dienst was er een gezongen gebed, waarvan een gedeelte in het Nederlands. 

Na de bijeenkomst was er naast de kerk nog gelegenheid voor fotosessies, o.a. ook voor de 

plaatselijk pers. 

Daarna kon ieder het dorp inlopen om de vele kraampjes te bekijken. 

In een speciaal daarvoor ingerichte tent was er voor de groepen gelegenheid om te genieten 

van een aardappelsalade met een plak varkensham. Zelfs een toetje ontbrak niet; een mars- of 

twix ijsje. 

Om 2 uur was het verzamelen bij de begraafplaats net buiten het dorp. Dit ter voorbereiding 

van het dèfilè. We gingen daar gezamenlijk naar toe lopend. Een toeterende oude groene 

militaire jeep kwam ons achterop. Tot verassing bleek naast de chauffeur onze tolk Geesje te 

zitten, die vrolijk naar ons zwaaide. Een groep liefhebbers van oude Amerikaanse militaire 

voertuigen maakten deel uit van de parade. Voorts liepen een muziekkorps, trommelaars en 

een groepje kleurige en heupwiegende dames voor ons uit in de optocht. Dit tot genoegen van 

de in grote getale opkomende toeschouwers. Na circa een uur werd de parade ontbonden in 

het centrum waar ook een aantal oude landbouwtractoren stonden opgesteld. 

Na dit groepsgebeuren hadden we de beschikking over een ruimte in de bibliotheek waar we 

wat op adem konden komen. Het aangename warme weer nodigde uit om voldoende te 

drinken. Het grote publiek deed zich op de lange banken voor de bühne (podium) te goed aan 

uiteen lopende consumpties. O.a. aan “ flamenküchen “,  een grote platte pannenkoek met 

spekjes of desgewenst met schijfjes appel. Bier en andere “ geistige getränke  “ was in grote 

mate aanwezig. 

Ondertussen konden toeschouwers genieten van de optredens van volksdansgroepen, 

muziekkorpsen en gymnastische acrobatiek op het verhoogde podium. 



De ceremonie meester deed bij elke groep de inleiding. Hij had zich goed ingelezen, vertelde 

o.m. iets van onze kleding. Ruim 20 minuten hebben we ons kunnen daar op de bühne laten 

zien. En dat met mechanische muziek als begeleiding. 

Het ging voortreffelijk en dat liet het publiek middels applaus ook merken. 

We sloten af met het zingen van het Fries Volkslied. 

Nadat elke groep een bijdrage had geleverd werd het tijd om officieel afscheid te nemen. 

Thea deed dat samen met Jos t.a.v. Georgette en de Maire (burgemeester) ook weer op 

diezelfde bühne. Thea in het Fries en die tekst in het Frans uitgesproken door Jos. Onze eigen 

vergezellende tolk bleek hier een belangrijke rol in te hebben gespeeld. Ondanks enige 

spanning bleek ieder hier een goed gevoel van overgehouden te hebben. 

Er waren bonnen verstrekt voor drank en een broodje met knakworst. De meesten van ons 

verorberden dat maar wat gretig. 

Toen werd het toch wel tijd om naar de bus te gaan om terug te keren naar La Petite 

Pierre,circa 17 km verderop. Voor onze chauffeur Ties uit Lippenhuizen geen probleem. Hij 

had de bochtige wegen daar naar toe al meerdere keren gereden. 

Bij aankomst ging ieder douchen om daarna nog weer even bij elkaar te komen op het balkon. 

Daar werd een donkere Franse sterrenhemel nagepraat over de afgelopen dag. Het was geen 

probleem om de vier gekregen wijnflessen “ burgemeester “  te maken. 

Daarna kon een ieder zich te ruste begeven om de volgende morgen gezond weer op te staan. 

 

Durk en Grietje de Vries. 

 

Maandag 22 juli 2024 laatste dag Imbsheim  
 
La Petite Pierre  
Om 6.30 zijn we opgestaan en 7.00 naar de ontbijtzaal gegaan, waar de meeste van ons 
al zaten te eten. 
We hadden gister een doos vol met brood, + een soort pistoletten, kaas/brie en vele 
tomaten en abrikozen . Dit was ons mee gegeven voor onze lunch van maandag. 
8.15 zou de bus vertrekken naar Straatsburg, iedereen zat keurig op tijd in de bus. 
Ondergetekende dacht dat hij zijn telefoon kwijt was, of op slaapkamer had laten liggen. 
Ik werd paniekerig en rende snel naar receptie toen ik terug werd geroepen dat de 
mobiel op grond lag naast mijn stoel. 
Het werd hierdoor 8.20 vertrek naar Straatsburg, om in deze stad een boottocht op de 
grachten te varen. Aangeboden door de Franse festival groep . Onze bus kon niet bij de 
kade van de boot staan, we hebben 1 km moeten lopen. 
10.15 waren we in het centrum waar we Andre en Geesje troffen en met een 10 tal een 
kop koffie op een terras konden drinken. 10.45 moesten we ons bij het startpunt melden 
om aan boord van de rondvaartboot te stappen. 
Helaas was er (te) weinig tijd om meer van deze prachtige stad te zien. 
Na een mooie tocht, met een Nederlandse uitleg via koptelefoons was het zeer 
interessant om oud en nieuwe gebouwen te bekijken langs alles te varen. 
O.a het oude en het nieuwe EU gebouw kwamen we 2 x vlakbij langs varen.  
Mooie  slagerij- handels gebouwen,  wat wij gezien hebben was  het een keurige nette 
interessante stad. 
Hierna dezelfde weg terug gelopen alwaar Thijs net met de bus aan kwam rijden en hem 
even verderop parkeerde. 
Bij de openbare toiletten hebben we allemaal afscheid van Andre en Geesje genomen. 



We kregen een Fryske Dûnsers tas met 2 zakken mini stroopwafels voor onderweg mee 
van hun.  
Onze reis kon huiswaarts gaan, via een omweg dacht Thijs een file te omzeilen maar het 
liep uiteindelijk toch dood. Maar de aanhouder wint en via via kwamen we op de goeie 
weg naar huis. 
De 1e stop om 16.15 bij Rasthof Brohltal Ost in Niedersizzen en 19.15 hadden we de 2e 
stop bij Esso Station de Romeinse Put in Venray. Thijs was tevreden dat de reis 
voorspoedig en op schema verliep. 
Jos zei als reisleider in de bus hoe geslaagd onze reis is geweest en dat we er met een 
glimlach op terug kunnen kijken. Hij was blij dat het er op zat wat zijn 
verantwoordelijkheid betrof  
Rond 21.15 parkeerde hij de bus bij het treinstation waar we onze auto's vrijdag hadden 
geparkeerd in Wolvega. 
Ook die van Bauke, die had  zelf een wielklem om zijn linker voorband gedaan. 
De deuren van de bus bleven nog even dicht omdat Thea namens ons Thijs wilde 
bedanken voor zijn meedoen, vriendelijkheid, aan alles denken en zijn fleurig karakter . 
De pet was rond gegaan en hij kreeg een mooi bedrag met kaart in een envelop 
overhandigd. 
De wielklem was bij andere parkeerders op gevallen, te meer omdat het daar gratis 
parkeren is. 
Bauke had een uitleg aan hun te geven waar ze smakelijk om moesten lachen. 
Na alles uitgeladen en naar onze auto's te hebben gebracht konden we van iedereen 
afscheid nemen.  
Wat hebben we een geweldige reis gehad en een prachtig gezellig weekend beleefd met 
elkaar  
Maarten en Joukje hebben de doos met tomaten mee genomen, om er soep van te 
maken?? 
Grietje heeft de jam van de burgemeester Patrick Michel mee genomen, om te 
verwerken in een cake voor de oefendag van 25 aug.  
 
Groeten van Oege  
 
 
 
 

 


