
Reisverslag Helgoland 2022 
 
In het weekend van 20 t/m 22 mei zijn 21 leden van de Fryske Dûnsers op 
uitnodiging van de Fryske Rie naar het  Friesentreffen op Helgoland geweest. 
Saapke Miedema, secretaris van de Fryske Rie, had een en ander samen met Gerrie 
Boterhoek geregeld. 

Voor we aan de busreis met Birwa Tours begonnen, waar de eersten al om 5:00 uur 
in de morgen in Leeuwarden moesten opstappen, struikelde Jetske, onze 
speelvrouw, nog even over een tak en brak daarbij haar pink, een zeer ongelukkige  
start van onze reis dus, omdat we gelijk zonder muziek kwamen te zitten.             
Vanuit Cuxhaven kwamen wij na een rustige boottocht ’s middags om ca. 13:00 uur 
aan op Helgoland. Daar mochten wij onze eigen koffers zoeken uit de berg koffers 
die daar op het dek was opgestapeld, om ze vervolgens weer op een wagentje te 
laden die ze dan weer voor ons bij de jeugdherberg bracht.  

Na een fixe wandeling, de Jeugdherberg ligt 
zo’n beetje het verst van de haven af, kregen wij de sleutels van onze gedeelde 
kamers. 
Het was wel weer even wennen om in stapelbedden te moeten klimmen, vooral het 
afdalen voor degenen die er ’s nachts uit moesten te plassen viel dat niet altijd mee, 
maar de bovensten lagen deze keer gelukkig maar 2 hoog. Niet te vergelijken met 
België waar ze stapelbedden hadden van 3 hoog, dus we hadden hier niks te klagen. 
’s Avonds om 18:00 uur hebben we samen gegeten in de Nordsee Halle met daarna 
een gezellige avond met o.a. een quiz en vervolgens werd er nog een film vertoond 
voor de liefhebbers. Degenen die niet zo nodig hoefden konden naar huis gaan, 
maar in de jeugdherberg was geen bar o.i.d. dus daar was niks te doen als je zelf 
geen drank bij je had. 



De zaterdag waren wij vrij om te doen wat we wilden. De meesten van ons gingen 
naar boven met de lift of een van de trappen om de Jan van Genten te zien broeden 
en natuurlijk de Lange Anna te zien en de volkstuintjes en het boven-dorp. 
Anderen lieten zich naar DÜne varen om daar de zeehonden te zien. 
De zondag was onze dansdag. Eerst moesten we met z’n allen een kerkdienst 
bijwonen en zijn we vanuit de kerk in een grote stoet met muziek voorop door de 
straten naar het Gemeentehuis gelopen, waar  wij moesten optreden. 
Omdat Jetske niet kon spelen met haar gebroken vinger hadden wij zaterdag al een 
list verzonnen. Gerrie had een appje van Spotify op haar mobieltje en Saapke wist 
hoe je daarop een voorkeur programma kon aanmaken. Na enig zoeken tussen alle 
nummers konden we melodieën vinden van dansen die wij zouden kunnen doen. 
Via bluetooth konden wij dan contact maken met de versterker en zo konden wij dan 
toch nog een leuke voorstelling geven. 

Op dat plein voor het Gemeentehuis troffen wij ook nog Helga, een oude bekende 
van ons die eerder bij ons op Terschelling  had gelogeerd en waar wij daarna nog 
een aantal jaren contact mee hebben gehad. Zij woonde nog steeds op hetzelfde 
adres vertelde ze. 
Na ons optreden hebben ook de andere ploegen nog een aantal keren opgetreden 
en hebben we ook samen nog een paar dansjes gedaan. We hadden geluk dat het 
zulk stralend mooi weer was die dag, terwijl de vooruitzichten helemaal niet zo 
rooskleurig waren. 
Na ons optreden mochten wij ons verkleden in het Gemeentehuis, echter onze 
koffers bleken er niet te zijn gebracht en niemand wist eerst waar die waren gebleven 

 



Na enig heen en weer bellen bleken ze bij de vervoerder is een loods te staan. Toen 
er na enig wachten eindelijk iemand kwam die de loods kon openen mochten we ons 
in het hotel ernaast omkleden in de hal, een kamertje en/of in de tuin. 
 
Na het omkleden konden wij de koffers weer in het wagentje zetten dat vervolgens 
naar de boot werd gereden. Aan boord werden ze weer opgestapeld en toen 
iedereen was ingescheept konden we vertrekken om ca.15:00 uur en waren de 
meesten van ons vóór 24:00 uur wel thuis. 
Al met al een leuke reis waar we nog fijne herinneringen aan over houden. 
 
Jan Kooijman 
 


